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Redactioneel
Wat gaat de tijd snel! We zijn al in februari en MdM 
heeft jullie nog geen gelukkig nieuwjaar 2026 
gewenst... Sommigen met minder goede 
bedoelingen zullen zeggen dat onze Europese 
wortels een horloge hebben en dat onze 
Afrikaanse wortels de tijd hebben. Hoe dan ook, 
het hele MdM-team wenst jullie het allerbeste 
voor het komende jaar: een jaar om te leven in 
vrede en liefde, de enige echte waarden die ons 
kunnen helpen de angsten te overwinnen 
waarmee de huidige wereld ons dagelijks 
confronteert.

Het jaar 2025 eindigde met nog vele mooie 
ontmoetingen en 2026 is meteen vliegend van 
start gegaan (zie verder voor details). Het 
hoogtepunt was de avond van 30 januari, die een 
groot succes was dankzij jullie. Het was een 
avond vol mooie momenten samen en rijke 
gesprekken rond de film van Ella. Voor mij waren 

Noteer alvast: zondag 27 
april om 12 uur 
organiseren we opnieuw 
een gezellig etentje, net 
als de vorige keer, 
gewoon om elkaar weer 
te zien. Het zal zijn op 
reservatie en 
inschrijving.

er ook sterke persoonlijke momenten, onder 
andere een hereniging met een métis-familie uit 
Butare die ik bijna vijftig jaar niet meer had gezien! 
Ongelooflijk. Alleen maar vreugde.

Nogmaals een grote dank aan de prestigieuze 
panelleden, waaronder Gaël Faye, aan alle 
aanwezigen en aan het team vrijwilligers dat van 
begin tot einde aanwezig was. Dankzij jullie 
aanwezigheid (220 personen!!!) en jullie giften 
kunnen we de opvolging van de kinderen die wij 
steunen voor de komende drie trimesters 
verzekeren. Dank jullie wel, dank jullie wel. En te 
bedenken dat sommigen zich afvroegen of 
métis-solidariteit wel bestond.

Wanneer doen we dit opnieuw?

Antoinette Uwonkunda-Pening
President Métis du Monde 

En veel leesplezier met dit nummer 2, 
waarin je een kort overzicht vindt van 
onze activiteiten en onze rubriek 
“Getuigenissen”, open voor iedereen. 
Jullie hebben zoveel inspirerende 
ervaringen te delen. 

Save 
the 
date !
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Jullie getuigenissen

«Ik heet Marie-Flore. Ik ben geboren in Rwanda 
tijdens de koloniale periode, uit een Rwandese 
moeder en een Belgische vader. In 1959, zoals de 
meerderheid van de métis uit Save, kwam ik naar 
België waar een adoptiegezin op mij wachtte. Ik 
heb bij hen een leven vol geluk gehad. Daarom 
heb ik nooit echt onderzoek gedaan naar mijn 
afkomst. Bovendien werd ons verteld dat onze 
biologische moeders ons hadden achtergelaten.

Pas enkele jaren geleden, nadat ik een reportage 
had gezien over métis-kinderen uit de koloniale 
periode, voelde ik de behoefte om mijn afkomst 
te onderzoeken, omdat ik mij in die verhalen 
herkende. Ik nam contact op met het Nationaal 
Archief en ontmoette andere métis uit Save. Ik 
kwam ook in contact met Métis du Monde, die mij 
eveneens hielpen in mijn zoektocht.      Maar 
omdat dat voor mij niet meer genoeg was, ben ik 
dankzij de hulp van Antoinette – die mij in contact 
bracht met een lid van MdM in Rwanda – samen 
met mijn partner en mijn dochter uiteinelijk 

Hier lanceren we een 
pagina met getuigenissen. 
Iedereen is welkom om 
zijn of haar ervaringen te 
delen. Voor dit nummer 
verwelkomen we 
Marie-Flore.

teruggekeerd naar mijn land. Ik ontdekte eindelijk 
Rwanda en werd er meteen verliefd op. 
Jean-Claude, de gids die Antoinette ons had 
aangeraden, was een enorme hulp bij onze 
zoektocht (hij is intussen mijn kleine broer van het 
hart geworden).

We bleven anderhalve maand vorig jaar en 
reisden door heel Rwanda, van noord tot zuid, 
voor mijn zoektocht maar ook als toeristen. Na 
zoveel jaren en na de genocide is dat natuurlijk 
niet eenvoudig. Maar we keren er regelmatig 
terug. Ik voel mij zo Rwandees dat ik zelfs de 
Rwandese nationaliteit heb aangevraagd!»
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Onze belangrijkste activiteiten van 
de voorbije maanden

   12 december
 
Onze voorzitster vertegenwoordigt MdM op een 
liefdadigheidsgala georganiseerd in Anderlecht.

   11 januari
 
Omdat ze volledig wil deelnemen aan de 
bijeenkomsten rond moeders van gemengde 
kinderen, vliegt onze voorzitster naar Rwanda. 

   12–20 januari
 
Diverse ontmoetingen met gemengden die actief 
zijn in het ondersteunen van MdM-activiteiten in 
Rwanda, inclusief het sponsoren van kinderen, 
om alles goed te organiseren en taken te 
verdelen, zeker omdat Providence zwanger is en 
rust nodig heeft.

  17 januari, Vervolg van de 
bijeenkomst van 29 november 
in Brussel 
Voortzetting van de ontmoeting van 29 
november in Brussel: actieve deelname van onze 
voorzitster aan een wetenschappelijke 
uitwisselingsdag over gemengden uit de 
Belgische kolonisatie, georganiseerd door John 
McInally (postdoctoraal onderzoeker aan de 
Universiteit van St Andrews, Schotland) in 
samenwerking met Nicki Hitchcott (Universiteit 
van St Andrews) en Alice Urusaro Karekezi 
(Universiteit van Rwanda) binnen het kader van 
een gezamenlijk onderzoeksproject over de 
ervaringen van moeders van gemengden uit de 
Belgische kolonisatie in Rwanda en Burundi. De 
dag vond plaats in het Hôtel Mille Collines in 
Kigali, in aanwezigheid van Georges Kamanayo 
en talrijke gemengde getuigen uit de koloniale 
periode. Onze voorzitster deelde haar ervaringen 
van discriminatie tijdens haar jeugd als 
gemengde, wat ze zag bij de moeders van 
gemengde kinderen die ze in Butare ontmoette, 
en haar wens om moeders en gemengden 
vandaag te beschermen. De studies en contacten 
gaan verder; een volgende online bijeenkomst 
staat gepland in maart.

    18 januari
Organisatie van een nieuwjaarsfeest voor de 
kinderen en moeders die steun krijgen van MdM. 
Meer dan 15 kinderen en hun moeders kwamen 
samen voor spelletjes, Fanta en talrijke 
uitwisselingen. Een animator was aanwezig. Wat 
een plezier om deze kinderen samen gelukkig te 
zien spelen en opgroeien! Dank aan Nelly die haar 
gastvrijheid en "tuin" ter beschikking stelde voor 
de activiteiten, inclusief een moment van 
bezinning rond de "Gemengde boom" die zij 
samen met haar kinderen plantte (een hybride 
boomsoort?). Zeker voor herhaling en uitbreiding. 

Profitant de l'occasion, deux des machines à 
coudre fournies par une sympathisantes et 
transportées au Rwanda grâce à l’association 
Nord-sud de Berchem Ste Agathe, sont confiées 
à Nelly pour lui fournir une nouvelle source de 
revenu et de travail. Elle compte les partager avec 
d'autres mamans seules.

   27 januari
FDA introduceert een zeer gulle donor die de 
huurkosten van de zaal op vrijdag 30 dekt en zo 
de MdM-acties ondersteunt. Dank aan hem.

   28 januari
MdM stuurt een journalist voor een interview met 
Angelina. Ter herinnering: een gemengde 
vertegenwoordiger van MdM in Rwanda had 
gehoord van een gemengde vrouw die in 
armoede leefde bij Cyangugu en ging haar 
zoeken. Het ontmoeting was magisch, met een 
dolgelukkige Angelina: "ik wist dat we elkaar ooit 
zouden ontmoeten". MdM heeft sindsdien 
onderzoek gedaan tot in Canada om de vader van 
Angelina te vinden, zonder echt resultaat. 
Ondertussen heeft MdM steun geboden aan haar 
twee dochters met prachtig resultaat: in oktober 
2025 studeerde haar dochter Godance af aan de 
Universiteit van Ruhengeri, afdeling 
ingenieurswetenschappen. Het interview met 
Angelina, die nog steeds in armoede leeft en 
werkt in een hotel voor een zeer laag loon, had 
impact: verschillende donoren hebben haar 
financiële steun gegeven om een klein bedrijf te 
starten. Een deur naar duurzame inkomsten? 
MdM blijft haar volgen en ondersteunen.

 Klik hier om de video te bekijken

ISIMBI MODEL ATUNGUYE WA MUKECURU 
WUMU-MÉTISSE AMUHAYE AMAFARANGA 
YIGISHORO|NI AMASHIMWE MENSHI 

   30 janvier
Groot MdM-feest in de gemeente Berchem 
Sint-Agatha met eregasten: Bart Ouvry, 
algemeen directeur van het Africamuseum; 
Bertin Mampaka, voorzitter van het Brussels 
parlement; Yannick Piquet, lid van het Brussels 
Parlement; Christian Lamouline, burgemeester 
van de gemeente Berchem Sint-Agatha; Marc 
Hermans, directeur CPAS Berchem; François 
Milliex, voorzitter AMB; en vele mooie 
aanwezigen. Voor het panel waren aanwezig: Ella 
Elesse, onderzoeker en regisseur van de 
indrukwekkende documentaire "Sangs mêlés"; 
François d'Adesky; Antoinette Uwonkunda; Gaël 
Faye, auteur en zanger rechtstreeks uit Kigali; en 
Aaron Pening, student. Met meer dan 220 

aanwezigen van alle kleuren. Een prachtige avond 
vol rijke uitwisselingen, met als extra ontdekking 
Aaron Pening, wiens spontane verhalen iedereen 
raakten. Zeer positieve feedback, mooie 
ontmoetingen en reunies tussen gemengden van 
hier en elders. Dank aan Ella voor haar 
aanwezigheid en de vertoning van haar 
documentaire; aan Tony, onze prestigieuze 
Italiaanse chef; aan alle vrijwilligers en het 
scouts-team voor het succes van de avond. De 
financiële balans is nog niet volledig, maar zeer 
positief. We hebben zeker alles wat nodig is om de 
hulp aan de gemengde kinderen die we volgen 
minstens drie kwartalen te garanderen. Dank ook 
aan de donoren en de mensen die tijdens de 
avond lid werden van MdM! Welkom! Het panel 
werd afgesloten met bloemen voor Ella en onze 
voorzitster en, uitzonderlijk, met de benoeming 
van François d'Adesky tot ere-lid van MdM voor 
zijn en zijn echtgenote’s voortdurende steun 
sinds het begin. Muziek sloot de avond af in 
vreugde.

   18 février
Deelname aan de "gemengde 
resolutie"-bijeenkomsten in Brussel. Er werd 
benadrukt hoe belangrijk samenwerking met 
lokale verenigingen is en het geven van kader aan 
de vele acties van onderzoek en familiereünies. 
MdM is duidelijk aanwezig als actor in al deze 
domeinen.
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https://www.youtube.com/watch?v=vcLWSQh6yh4


Solidariteitsacties en nieuws 
over métis in de wereld 
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   November
 
Onze dierbare lid en vaste steun, de heer François 
d'Adesky, is o�cieel benoemd tot baron! Samen 
met Salomé Van Billoenle zijn zij de allereerste 
Belgische métis die deze eer ontvangen. Proficiat 
aan hen.

   December en januari

*     Bezoek van een kwartbloed geboren in Butare, 
die meer wil leren over haar moeder en 
grootouders die ze niet heeft gekend.

*  Een dag doorgebracht met Hélène Schmidt, 
vaak erg alleen en die haar hart in Rwanda heeft 
gehouden. Onze voorzitster helpt haar bij het 
beheren van de verzoeken van haar Afrikaanse 
familie.

*    Ontmoeting met een métis verantwoordelijke 
voor communicatie bij “De Engagés”. Mogelijke 
steun?

*   Uitwisselingen met de Koning Boudewijnstichting 
over de activiteiten van het BELvue-museum en hun 
pedagogisch dossier “De Belgische kolonisatie in 
Centraal-Afrika”, om hen op de hoogte te houden van 
het lopende werk rond de ervaringen van métis uit de 
koloniale periode. 

      Consecratie! Op vrijdag 14 februari 2026 werd 
de heer Bertin Mampaka bevestigd als voorzitter 
van het Brussels Parlement! Een bekroning voor 
deze man, geboren in Kinshasa en vader van 
métis-kinderen. Hij was bij ons op 30 januari.
Voor het eerst in de geschiedenis plaatst België 
een persoon van Afrikaanse afkomst op zo’n 
belangrijke en fundamentele positie in de bouw 
en ontwikkeling van onze hoofdstad, de 
hoofdstad van Europa… Wij wensen hem het 
allerbeste.

    We vernemen dat een van de kandidaten voor 
Miss België 2026 een Rwandees métis is. Haar 
naam: Kyra Marie Nkezabera. MdM stemt voor 
haar en nodigt haar uit om zich bij ons aan te 
sluiten. Er is geen geheim: zij is echt de mooiste. 
Wij wensen haar veel succes. 
 

*   Slecht nieuws voor het dossier Emmanuel. 
Onze advocaat heeft een pro bono-actie 
opgestart, maar dit schrijft hij ons: "Het 
afstammingsrecht is onderworpen aan zeer 
strikte verjaringstermijnen. In het geval van een 
procedure tot vaderschapsonderzoek verjaart de 
actie 30 jaar vanaf de dag dat het kind geen 
gebruik meer maakte van de staat van bezit ten 
opzichte van de gezochte vader, of eventueel 
vanaf de geboortedatum van het kind (art. 331 ter 
Burgerlijk Wetboek). Deze verjaringstermijn 
wordt echter opgeschort voor het kind tijdens zijn 
minderjarigheid, waardoor het kind de 
vaderschapsactie tot zijn 48ste kan instellen." 
Belangrijk om te weten.
Hij vervolgt: "In Rwanda is de 
meerderjarigheidsleeftijd vastgesteld op 18 jaar, 
net als in België. De termijnen zijn dus strikt 
identiek. Dit betekent dat de procedure tot 
vaderschapsonderzoek gestart had moeten 
worden vóór Emmanuel zijn 48ste, namelijk 1 
januari 2011. Met andere woorden, er kan geen 
civiele actie meer worden ingesteld tegen de 
vermoedelijke vader."
Een o�ciële brief werd naar de Belgische vader 
gestuurd, waarop hij niet reageerde. Voor de 
advocaat is de zaak dus afgesloten…
MDM geeft echter niet op en een kennis van de 
vader heeft ons verzekerd dat zij zal proberen 
hem rechtstreeks te contacteren… Je weet maar 
nooit.
*
     Na verschillende pogingen is er een contact tot 
stand gekomen in België met de vader van de 
twee gemengde tweeling. Er gaan deuren open, 
de vader lijkt bereid naar Rwanda te gaan om zijn 
dochters te zien… Duimen maar.

*    Nog steeds geen vervolg in het dossier van het 
kind waarvan de Belgische vader in Brussel 
woonde en hem had erkend voor zijn overlijden. 
MDM volgt opnieuw op…

*   Op verzoek van een gemengd kind dat in 
Turkije woont, sturen we een team om contact op 
te nemen met haar vader die in Montpellier 
woont.

*  En andere dossiers en contactleggingen 
volgen… Aarzel niet om ons hierover te spreken, 
we hebben contacten in de Grote Meren-regio!

 

Enkele nieuwtjes
over de lopende 
MdM-dossiers.  

Jullie, die gemengd zijn van de koloniale periode en daarna, we herinneren jullie 
eraan dat de Commissie voor de Oplossing van Gemengden alle archieven ter 
beschikking heeft om dit onderzoek te voeren en jullie te helpen jullie ouders en 
afkomst terug te vinden. Maar let op: de commissie heeft geen recht om de personen 
zelf te contacteren wiens dossiers ze bekijken! Alleen op verzoek van de betrokken 
personen kunnen de commissieleden informatie geven… Verwacht dus niet dat ze 
naar jullie toe komen, het is aan jullie om naar hen toe te gaan.

En vergeet niet dat deze commissie haar werkzaamheden afrondt in 2026…
Wil je je roots vinden en begrijpen, neem contact met hen op, of contacteer ons, de 
deuren en harten staan wijd open.

*  We zijn nog steeds op zoek naar iemand die onze Facebook-pagina kan onderhouden. 
Geschatte werktijd: 10 minuten per week om de kleine artikels van de MdM-website te 
publiceren.

*  We zoeken ook iemand, een team, dat klaar is om een TikTok-, Instagram- of andere pagina 
te lanceren om gemengde mensen wereldwijd een stem te geven en, wie weet, ook om 
fondsen te werven…

*    Informatica-specialisten zijn eveneens welkom om onze site te onderhouden… en om een 
Nederlandstalig equivalent te creëren?

*   Welkom met jullie getuigenissen, het delen van ervaringen van gemengden om onze 
pagina’s levendig te maken en jullie de kans te geven je uit te drukken. Het is aan jullie om er 
jullie mayonaise, jullie plezier, jullie deelenthousiasme in te steken.

***En, zoals altijd, een oproep aan jullie goede wil, energieën en giften om actief deel te nemen 
aan al onze activiteiten en deze hier of daar nog verder te ontwikkelen

Belangrijke herinnering 

Annonce 
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Sponsoracties  
Onze voorzitster heeft inderdaad verschillende van onze kinderen en hun 
moeders in Rwanda ontmoet tijdens een feest. Het gaat goed met hen, 
iedereen gaat vooruit in zijn studies. Het feit dat ze elkaar konden ontmoeten 
en uitwisselen over hun parcours heeft hen alleen maar versterkt en hun 
moeders gerustgesteld door te laten zien dat ze er niet alleen voor staan… 
Een actie die dag na dag versterkt moet worden. Sommige moeders vragen 
ook om steun omdat ze werk zoeken.

Ter herinnering: we doen een beroep op jullie giften en domiciliëringen om 
hen te ondersteunen! (Om veiligheidsredenen publiceren we hun foto’s niet 
meer.) En als je een specifiek kind wil volgen, neem contact met ons op, wij 
brengen je in contact en geven toegang tot hun rapporten.

Om ons te volgen, kijk op: www.metisdumonde.org
 of op Facebook…

Om ons nieuws te ontvangen: contact@metisdumonde.org

Zelfde adres voor alle informatie, om lid te worden, of om deel te nemen aan onze acties en activiteiten… Onze kinderen 
hebben jullie nodig.
Een maandelijkse overschrijving van 20 euro garandeert schoolgang voor een kind in de lagere school, 35 euro voor het 
secundair onderwijs en 50 euro voor hogere studies. 10 of 15 euro per maand biedt al een mooie basis voor hun 
ontwikkeling.

Doe met ons mee!   

Voor al uw giften, sponsoring en om lid te worden: 
Métis du monde – Solidariteitsfonds 
BE23 5230 8127 7991 
Bic : TRIOBE91

Rekening voor fiscale aftrek
Fortis-rekening IBAN: BE88 0000 0000 4141
van Caritas International België met 
vermelding: "P1516/METIS DU MONDE/RWANDA"
 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gesprek! Welkom.

Métis du Monde: Één Familie, één toekomst,
waardigheid voor alle gemengden…
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